
Per persoon € 95,--

Inclusief maaltijden, overnachting, bezoek aan het kasteel

Rolstoelvriendelijk

Inschrijven via info@abdijvanberne.nl

PROGRAMMA

Maandag

11.00 uur ontvangst op de abdij

12.15 uur Eucharistieviering in de abdijkerk

13.00 uur warme maaltijd in de refter

14.00 uur metaforen wandeling (9,2 km)

16.30 uur bezoek boekwinkel van de abdij

18.00 uur Vespers in de abdijkerk

18.30 uur broodmaaltijd in de refter

20.00 uur koffie/thee

Dinsdag

07.00 uur Ochtendgebed in de abdijkerk

08.00 uur broodmaaltijd in de refter

09.00 uur rondleiding door de abdij

10.30 uur koffie en afscheid

11.30 uur bezoek aan Kasteel Heeswijk

13.00 uur einde programma

Middagprogramma suggesties:

• lunch in Brasserie Het Koetshuis

• bezoek aan de Kilsdonkse Molen

• bezoek aan de Meierijsche Museumboerderij

• bierproeverij bij de abdij

Openbaar vervoer vanaf Station Den Bosch

Bus 158 richting Veghel: halte Mgr. van Oirschotstraat

in de Brabantse Abdij van Berne 
Heeswijk-Dinther

Abdij van Berne 
Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther
(0413) 299 299 | info@abdijvanberne.nl
www.abdijvanberne.nl20
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EEN ETMAAL ABDIJLEVEN 

Leven als een Norbertijn 

De abdij biedt ook vele andere mogelijk-
heden voor bezinningsverblijf. 
Zie www.abdijvanberne.nl



EEN ETMAAL ABDIJLEVEN GAST IN BRABANT

Leven als een norbertijn Leven als een Norbertijn 

Leef mee in een eeuwenoude 

Ontdek je spiritualiteit

Beschouw je eigen levenspad

Vind je eigen rustpunt

Geniet van het Brabantse leven

traditie

De Norbertijner kloosterlingen ontvangen gasten die van 
het abdijleven willen proeven. Elke maandag zijn maximaal 
acht gasten welkom voor een etmaal abdijleven. 
Je neemt deel aan het ritme van de getijden en eet mee 
met de broeders in de refter. Je hebt een eigen slaapkamer 
in de abdij. Met een ‘metaforen’ wandeling naar het kasteel 
kom je tot je eigen levensvragen.  
Je maakt deel uit van de abdijgemeenschap.

Ontspanning hoort er ook bij in dit Brabantse land: het 

Berne abdijbier is befaamd. De boekhandel van de abdij 

is uniek in Nederland. In de Heerlijkheid Heeswijk- 

Dinther zijn de abdij en het kasteel nauw verbonden.  

De bijna duizendjarige geschiedenis van het kasteel be-

leef je bij je bezoek aan dit ‘Topmonument van Brabant’.


